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Bài dự thi :  “CHÚ LÊ VĂN MINH – NHỮNG CĂN NHÀ NHĨA TÌNH" 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một vị lãnh tụ thiên tài, một danh nhân văn hóa của 

thế giới. Bác kết tinh những tinh hoa và khí phách của dân tộc. Nghĩ về Bác là nghĩ 

về một tấm lòng nhân ái và đức hy sinh cao cả. Người mãi luôn là tấm gương sáng 

cho bao thế hệ noi theo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dù chúng ta đi đến đâu, hay bất cứ nơi nào cũng đều bắt gặp những câu 

chuyện kể, những tấm gương về “Người tốt, việc tốt”. Thưa các đồng chí! Mảnh 

đất Phú Xuân nơi mà tôi đang sống và làm việc có rất nhiều những bông 

hoa“Gương người tốt, việc tốt” đang nở rực trong việc học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhưng có một bông hoa, cũng là tấm 

gương mà tôi tâm đắc và thấm thía nhất về những hành động những nghĩa cử cao 

đẹp mà chú dành tặng cho cuộc đời. Một tấm gương mà tôi nhắc đến đó là chú“Lê 

Văn Minh – Những căn nhà nghĩa tình” 
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Dọc theo con đường kênh Phú Hiệp chạy ra khoảng 1km tại tổ 6, ấp Phú 

Đông  chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp ngôi nhà chú Minh. Một ngôi nhà đơn sơ bình 

dị mà chứa đựng bao nhiêu tình yêu thương, lòng nhân ái, đây là ngôi nhà chú 

đang sinh sống. 
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Chú Minh tên đầy đủ là Lê Văn Minh sinh năm 1949 thường được mọi 

người gọi bằng một cái tên thân thiết và gần gũi là Chú Bảy. Vào năm 1979 chú 

kết duyên cùng thiếm Nguyễn Thị Kim Thoa và sinh được 4 người con 2 trai và 2 

gái.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuộc sống gia đình chú Bảy tương đối ổn định, nguồn thu nhập chính của 

gia đình chú là từ vợ bán sạp rau củ tại chợ Phú Xuân. Hằng ngày, thiếm Bảy thì 

buôn bán các loại rau củ, chú thì phụ thiếm rửa, sắp xếp các loại rau củ hôm sau 

mang ra chợ, ngoài ra chú còn nhận làm thêm nghề thợ mộc khi có người thuê. 

Những người con của chú ai nấy điều cũng có gia đình và có cuộc sống ổn định. 

Hiện tại chú đang sống cùng vợ chồng người con út và có thêm được 2 bé cháu nội 

trai, bé nào cũng rất ngoan ngoãn, chăm học, năm nào cũng đạt được thành tích 

xuất sắc trong học tập. Cuộc sống gia đình của chú tuy giản đơn, bình dị nhưng vô 

cùng ấm cúng và viên mãn. Vì thế, chú Bảy càng cảm thấy biết ơn và yêu quý cuộc 

sống này. Chú càng mong ước sống chan hòa, chia sẻ với mọi người, luôn sẵn sàng 

giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn. Chú Bảy luôn suy nghĩ tâm niệm với mình 

rằng: Học Bác trước hết là học tấm lòng nhân ái, thương người như thể thương 

thân của Bác, học Bác mình phải sống nhân hậu, thân ái với mọi người.  Thấm 

nhuần lời dạy của Bác,với  cái nghề cha truyền con nối và được học thêm từ cuộc 

sống Chú Bảy mạnh dạn xin vào hội cất nhà từ thiện cho hội chữ thập đỏ xã Phú 

Xuân từ năm 1994 để giúp đỡ cho bà con khó khăn về nhà ở. Năm 2021 chú được 

đề cử làm tổ trưởng tổ cất nhà từ thiện của xã. 

Ở mỗi chúng ta dường như ai cũng mong muốn sẽ có được thời gian sống 

vui vẻ, tận hưởng tuổi già bên gia đình và con cháu. Nhưng đối với người đàn ông 

giàu lòng nhân ái này thì khác, ở tuổi xế chiều, tuổi được nghỉ ngơi, tuổi được tận 

hưởng niềm vui bên gia đình, bên con cháu. Nhưng mỗi khi có bà con lên tiếng 

nhờ giúp đỡ cất nhà  dù trong xã phú xuân hay ngoài xã, dù ở xa hay gần chú điều 

không ngần ngại mà nhận lời. Dường như trong chú có một sức mạnh vô hình nào 
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đó, sức mạnh của lòng nhân ái đã thoi thúc chú phải có trách nhiệm với mọi người 

và sống vì mọi người. Những căn nhà chú Bảy luôn mang nặng những nổi niềm. 

Đó có thể là những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhưng có thể lo được vật 

liệu để cất nhà, chú cùng anh em trong hội chỉ cần ra sức là làm nên một ngôi nhà, 

đối với những hộ gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn không thể lo được vật liệu 

hay còn thiếu,  chú tự đi vận động gia đình hay các mạnh thường quân mà chú 

quen để cất nên một ngôi nhà hoàn thiện cho bà con. Sau khi hoàn thành bàn giao 

những căn nhà tình nghĩa cho bà con chú rất vui, vui vì bà con của mình được một 

mái ấm lành lặng, tránh mưa, tránh gió. Đó cũng là nguồn động lực to lớn giúp bà 

con yên tâm hơn để làm việc tăng thu nhập cải thiện cuộc sống.  

Chú làm tất cả những điều này một cách tự giác và không cầu tư lợi cho 

mình, xuất phát từ tấm lòng nhân ái, chia sẻ và xả thân vì cộng đồng. Đến thăm 

ngôi nhà của chú, điều làm chúng tôi ấn tượng nhất không phải là nội thất sang 

trọng mà là những bằng khen mà chú đã được chính quyền khen tặng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong số đó Năm 2017 Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Xuân tặng giấy 

khen ”Đạt thành tích thực hiện tốt công tác xã hội từ thiện”.  
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Gần đây nhất năm 2022 Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Xuân tặng giấy 

khen “ Đạt thành tích: Tích cực tham gia đóng góp các hoạt động xã hội từ thiện 

của địa phương”. Cũng trong năm 2022 Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân 

tặng giấy khen “Đạt thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gần đây nhất trong năm 2023 Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Xuân tặng 

giấy khen “Đạt thành tích tích cực, gương mẫu trong tham  gia học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ xưa đến nay tình yêu thương giữa con người với con người luôn là truyền 

thống mà mỗi chúng ta cần phải phát huy. Chú Nguyễn Văn Minh đã học tập ở Bác 

được tấm lòng nhân ái đó, thể hiện qua những việc làm từ thiện thật thiết thực và 

đầy ý nghĩa. Công việc của chú dù giản dị, không to lớn nhưng đã mang lại nhiều 

niềm vui to lớn và hạnh phúc tràn đầy, đặc biệt là những bà con có hoàn cảnh khó 

khăn đã được chú giúp đỡ cất nên những căn nhà nghĩa tình. Tình cảm yêu thương 
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mọi người của chú được xuất phát từ trái tim của chú, không ép buộc, không cưỡng 

cầu, không đòi hỏi phải nhận lại những gì. Qua tấm gương của Chú Nguyễn Văn 

Minh đã để lại trong tôi một hình tượng mang tính nhân văn cao cả. Bản thân tôi là 

một giáo viên mầm non tôi học ở chú tấm lòng nhân ái thương người, giúp đỡ khi 

họ gặp khó khăn. Trách nhiệm của người giáo viên mầm non là giáo dục các cháu, 

đây là thế hệ trẻ, những mầm non tương lai của đất nước. Tôi đã thể hiện lòng nhân 

ái bằng sự yêu thương các cháu, luôn đối xử công bằng với các cháu. Bản thân tôi 

với nghị lực và ý chí phấn đấu sẽ rèn luyện trở thành giáo viên dạy giỏi, tích cực 

nghiên cứu, học hỏi để tìm ra nhiều hình thức giảng dạy mới thu hút các cháu, giúp 

các cháu phát triển toàn diện. Nhằm thực hiện tốt cuộc vận động: “ Mỗi thầy cô là 

tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”. Bên cạnh đó, trong quá trình chăm sóc 

giáo dục trẻ tôi đã lồng ghép giáo dục các cháu phải biết yêu thương, quan tâm, 

giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, vui chơi và trong cuộc sống. Đối với đồng nghiệp, 

người thân, mọi người xung quanh bản thân luôn vui vẽ, hòa đồng, giúp đỡ mọi 

người khi gặp khó khăn. Ngoài việc làm tròn trách nhiệm của một giáo viên, một 

công dân tốt, bản thân là một đoàn viên luôn tích cực tham gia các phong trào của 

đoàn, đặc biệt là những việc làm tình nguyện , thực hiện tốt việc học tập và làm 

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về mô hình bỏ ống heo tiết kiệm, tham gia 

tốt các đợt hiến máu nhân đạo cứu người. Qua những việc làm đó, tôi cảm thấy 

lòng nhân ái mang đến cho chúng ta một cuộc sống tốt đẹp và ý nghĩa hơn. Con 

người sống là để yêu thương nhau, vượt qua mọi khó khăn và thử thách, bước qua 

những bảo tốt phong ba của cuộc đời. Có lẽ chính vì thế tôi mong rằng, từ tấm 

gương điển hình Chú Nguyễn Văn Minh nói riêng và những tấm gương điển hình 

khác nói chung ở xã nhà hay lớn hơn là Huyện nhà, cần được các cấp, các ngành 

nhân rộng tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ cho việc học tập và làm theo Bác ngày 

càng đi sâu vào thực tế, gần gũi với cuộc sống, trở thành công việc thường xuyên 

của cán bộ và quần chúng nhân dân. 

 

                                                                  Phú Xuân, ngày 22 tháng 11 năm 2024 

       Xác nhận chi bộ                                                      Người viết 

 

 

 

                                                                               Trần Thị Ngân Giang 

 

 

 

  


